
  

Aan de leden van de gemeenteraad

Ik ben van mening dat uw burgemeester de Koning met een affront confronteerde door een deel van zijn 
toespraak bij de Koninklijke opening van het 750-jaar-feest.
Verhoeve meldde in zijn speech dat de Reformatie veel heeft gebracht, maar dat hij daarbij wel spijt heeft van 
onder meer de beeldenstorm.
Voor de Koning die nota bene getrouwd is met een katholiek laat uw burgemeester dus even gezegd hebben 
dat het spijtig is van de gebroken katholieke beelden maar dat we er toch mooi onder andere onze democratie 
en het ‘vrije Woord’ aan over hebben gehouden.
Alhoewel deze stelling historisch niet juist is en in ieder geval ongenuanceerd, is het merkwaardig om als 
burgemeester bij de Koninklijke opening van het jubileum een zo’n persoonlijke en betwistbare mening naar 
voren te brengen in de wetenschap dat koningin Máxima katholiek is.
Maar los van het feit dat Verhoeve de indruk wekt dat het gemengde huwelijk van de Koning een punt met een 
pijnlijke historische context zou kunnen zijn, is het merkwaardig dat een dergelijke ontboezeming van de 
burgemeester betreffende zijn denominatie een dergelijke prominente plaats krijgt in zijn toespraak bij een 
algemeen feest, ook nog eens in aanwezigheid van de Koning.

Hierbij de door mij betreurde passage in de toespraak van de burgemeester:
 

Omdat de burgemeester zijn toespraak integraal op social media plaatste meende in daar het volgende 
commentaar bij te moeten plaatsen:

“Burgemeester Verhoeve van Gouda kon het tijdens zijn feestrede niet laten om de op het 750-jaar-feest de 
aanwezige koning nog even in te wrijven dat het toch de protestanten zijn die gezorgd hebben voor de 
zegeningen van de huidige maatschappij doordat ze de macht van de katholieken hebben gebroken bij de 
Reformatie.
Helaas ongenuanceerd en niet juist.
Binnen godsdiensten is er geen eenheid in gedachten over democratie, de vrije wil, het vrije woord, vrijhandel 
of de waarde van het individu zoals Verhoeve die waarden onterecht uitsluitend toebedeeld aan de verdiensten 
van de protestanten. Tussen godsdiensten is er al veelal evenmin sprake van heldere scheidslijnen op die 
thema’s. ( Lees bvb de leugens die ons binden / Kwame Anthony Appiah).
De democratie was een product dat ontstond in Griekenland en niet bij Maarten Luther, zoals Verhoeve ons 
wil doen geloven.
Strenge leerstellingen bleken bij menig protestant in de plaats te komen van de katholieke dogma’s waardoor 
de door Verhoeve geprezen individuele vrijheden weer in de kast verdwenen. 
De bijbel werd bij de fundamentalistische protestanten van alfa tot omega letterlijk genomen. Ook 
bijvoorbeeld de teksten van Paulus, waar die over de vrouw gezegd zou hebben: “Uw man zal over u heersen”. 
Binnen de kerk en partij waartoe Verhoeve behoort is het bepaald niet vrolijk gesteld met het waarderen van de 
vrijheid van het individu gerelateerd aan sekse en/of geaardheid.
En de scheiding van kerk en staat als uitvloeisel van de reformatie? Ach, Verhoeve is lid van een theocratische 
partij die zijn (gereformeerde) godsdienst weer tot staatsreligie wil verheffen en ‘valschen godsdiensten wil 
uitroeien’.
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Het kan verkeren.”

Ik vind het opmerkelijk en spijtig dat de burgemeester met het uitspreken van de door mij aangehaalde 
controversiële passage op zijn minst verwarring heeft veroorzaakt doordat zijn uitspraak als affront aan de 
Koning kan worden opgevat. Daarmee is er een smet op het jubileum geworpen.

Met vriendelijke groet,
-------------------
----------------

PS
Overigens had ik voorafgaand aan de Koninklijke opening van het feest een waarschuwende opmerking 
geplaatst (op de FB-pagina van de gemeente) over de gevoeligheid van de denominatie van de Burgemeester in 
relatie tot het bezoek van de Koning:
“Zou de burgemeester de Koning toespreken over de afkeer van zijn partij van het geloof van de Koningin 
……”
In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze ‘waarschuwing’ door Verhoeven op omfloerste wijze in de wind 
is geslagen.


