Geachte leden van de gemeenteraad,

Geachte burgemeester Pieter Verhoeve,

Vandaag spreek ik u toe als inwoner van deze stad. Een stad die zich graag
presenteert als inclusief, rechtvaardig, humaan. Maar woorden alleen zijn niet
langer voldoende. Niet nu we dagelijks geconfronteerd worden met het
systematisch doden van onschuldige mensen — kinderen, moeders, vaders —
onder het mom van zelfverdediging, terwijl wat we zien pure vernietiging is.

Er zijn momenten in de geschiedenis waarop een stad moet opstaan.
Niet omdat het politiek handig is.
Niet omdat het moreel superieur is.

Maar omdat zwijgen op zo’n moment gelijkstaat aan medeplichtigheid.

Wat wij vragen is niet radicaal. Het is fundamenteel menselijk.
Neem de motie aan.

Zeg nee tegen het Israélische beleid dat duizenden levens eist en het
internationaal recht aan zijn laars lapt.

Zeg nee tegen een bezetting die al generaties duurt.

Eindhoven ging u voor. Daar werd deze burger-motie aangenomen.
En na u zullen er meer volgen.

Gouda kan een signaal geven. Een duidelijk signaal aan Den Haag, aan Europa,
aan de wereld: wij accepteren dit niet meer.

Gister heeft burgemeester Femke Halsema zich uitgesproken.

Z1j kondigde aan een brief te schrijven aan het kabinet, waarin zij de morele en
juridische grens trekt. Niet omdat zij partij kiest in een 'conflict' maar omdat zij
partij kiest voor de mensheid.
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Burgemeester Verhoeve, bent u de tweede burgemeester?
Trekt ook Gouda de rode lijn?

Staat u op voor een mensheid die sterft door politieke keuzes?

U hoeft geen partij te kiezen voor Palestina.
U hoeft geen partij te kiezen tegen Israél.

U hoeft slechts partij te kiezen voor het leven. Voor het recht. Voor de
menselijke waardigheid.

Neem een standpunt in.
Zeg: niet met ons belastinggeld. Niet onder ons stilzwijgend toezien.
Wees die tweede burgemeester.

Voor Gouda. Voor gerechtigheid. Voor de mensheid. Laten we Gouda echt
inclusief maken.

Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

Namens Goudaforpalestine
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